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Một nữ tu và là giáo lý viên của Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh kể lại những 

thách đố to lớn của việc rao giảng Tin Mừng ở vùng Amazon thuộc đất nước Peru, một 

vùng địa lý khắc nghiệt nhưng rất thân thiện về mặt con người. 

(Vatican - Fátima Lay Martínez – Iquitos, Peru) 

Sơ là một nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, sơ muốn chia sẻ hành trình 

sứ mệnh của dòng ở Amazon thuộc đất nước Peru, từ năm 2017. Ở góc nhỏ này của 

thế giới, nơi mà tôi gọi là “Món quà từ Chúa”, mọi thứ không diễn ra theo cách chúng 

ta quen thuộc, đó là lý do tại sao chúng ta phải mất nhiều suy tư và thời gian để đáp 

ứng nhu cầu của con người, để tìm hiểu và yêu mến họ. 

Nhóm truyền giáo của chúng tôi gồm có các sơ Reyna, María de la Luz, Sandra và tôi. 

Chúng tôi sống ở Iquitos, thành phố lớn nhất ở vùng Amazon thuộc Peru, được bao 

quanh bởi thiên nhiên và những con sông lớn. Tuy nhiên, nước uống chỉ được cung 

cấp mỗi ngày, điện không ổn định và Internet thì chậm như rùa! Mọi người đến đây từ 

những ngôi làng xa xôi và định cư dọc theo bờ sông trong những hoàn cảnh vô cùng 

bấp bênh, chấp nhận bất kỳ công việc nào có sẵn và không phải lúc nào cũng được 

trả lương tưng xứng. Nhưng không vì vậy mà ngăn cản họ vui tươi niềm nở và thân 

thiện. Tôi thích nhìn lũ trẻ chơi đùa và tung tăng với chân không dọc theo những con 

đường không trải nhựa. 

Hình thức du lịch phổ biến nhất ở Amazon là du thuyền dọc theo sông. Chỉ có một con 

đường duy nhất nối Iquitos với thành phố Nauta, cách đó 100 cây số. Các hình thức 

vận chuyển khác bao gồm thuyền, phà và cái gọi là bè (bongueros), di chuyển có thể 

mất nhiều ngày. Trên thực tế, khoảng cách ở đây thường được đo bằng thời gian hơn 

là bằng cây số. Đi Lima mất tám ngày bằng ghe máy, trong khi chỉ mất một ngày để 

đến biên giới với Brazil hoặc Columbia. 

 

Các sơ Reyna, María de la Luz, Fátima và Sandra 



Amazon thuộc Peru là một vùng đất truyền giáo có lãnh thổ được chia thành các hạt 

tông tòa khác nhau, được ủy thác cho các dòng tu. Nhưng số lượng người truyền giáo 

rất ít so với diện tích bao la của núi rừng. Chẳng hạn, chỉ có 33 linh mục trong giáo 

phận Iquitos của chúng tôi, đó là lý do tại sao các linh mục và các tu sĩ chúng tôi 

đóng một vai trò quan trọng. Trái ngược với các giáo xứ khác ở Amazon, hầu hết các 

giáo xứ ở đây đều ở Iquitos, một thành phố có khoảng nửa triệu cư dân. Nhưng công 

việc của Giáo Hội cũng đến với các cộng đồng ở những ngôi làng xa xôi dọc theo con 

sông, những nơi không dễ tiếp cận do địa lý phức tạp và chi phí vận chuyển cao. Khi 

mực nước giảm, không thể tiếp cận được một số khu vực, hoặc ít nhất, phải đi bộ qua 

những khu rừng lầy lội và nhiều muỗi và côn trùng cùng dã thú!  

Công việc của chúng tôi là truyền giáo và thăm viếng đặc biệt những người sống 

trong những ngôi làng xa xôi, giúp cho họ sống có hy vọng ước mơ, nhất là cho con 

cái. Tôi nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên trong công tác mục vụ này diễn ra trong một cuộc 

dậy về bí tích Rửa tội cho một số trẻ em. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng chỉ có một 

số cha mẹ của các em đã chịu phép rửa tội. Tôi khám phá ra tình huống này, buộc tôi 

phải thay đổi bài giáo lý mà tôi đã chuẩn bị. Tôi dần dần nhận ra rằng vùng sông 

nước này là một “vùng nguyên sơ” để truyền giáo, vì nhiều người chưa bao giờ cầm 

quyển Kinh thánh hay nghe một đoạn Kinh thánh nào cả. 

 

Sơ Fátima với một số trẻ em từ cộng đồng Independencia 

Trong khi sống đặc sủng của mình với tư cách là một tu sĩ dòng, chúng tôi đã cộng 

tác vào nhiều dịch vụ khác nhau như việc dạy giáo lý và huấn luyện cho các giáo xứ 

khác nhau, ngoài việc phụ trách các hoạt động của Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Tất 

cả những điều này đã cho phép chúng tôi di chuyển từ thành phố đến các vùng ngoại 

vi và do đó tiếp cận được các cộng đồng định cư ở các khu vực ven sông. Ở đó, chúng 

tôi có cơ hội gặp gỡ và phục vụ những người bị áp chế hàng ngày... Vào các ngày thứ 

Tư, chúng tôi cho người bệnh rước lễ; chúng tôi đồng hành với họ và lắng nghe họ. 

Tôi nhớ có lần, mặc dù cảm thấy kinh tởm về bệnh tật của con người, tôi cố chiêm 

ngưỡng và tự như đây là Chúa Kitô trên thập giá trong khi chăm sóc các vết thương 

cho họ.  



Trong đại dịch Covid-19, tôi đã cùng cam chịu với họ, và tôi đã khóc vì thấy mình bất 

lực khi chứng kiến rất nhiều người chết vì ở Iquitos bệnh dịch đã tàn phá nặng nề. 

Cuộc gặp gỡ với rất nhiều người “bị đóng đinh” này cũng mời gọi chúng tôi lên tiếng 

thay cho những người không có tiếng nói. Ở đây có nhiều doanh nghiệp, họ đốn cây 

và khai thác khoáng sản trái phép, gây ra sự cố làm dầu chảy ra sông làm ô nhiễm 

các dòng sông, khiến người dân không còn nước uống và không còn cá để đánh mà 

kiếm ăn. Đứng trước những thảm cảnh đó, lòng yêu thương đồng bào khiến chúng tôi 

không thể thờ ơ và thôi thúc chúng tôi đóng góp phần nhỏ bé của mình để cải thiện 

tình hình. Đây là điều đã thúc đẩy chúng tôi thành lập Caritas trong giáo xứ. 

Ở trong rừng là một món quà Chúa ban, mặc dù thế giới không biết đến công việc của 

chúng tôi, nhưng mọi nỗ lực để đồng hành với những người nghèo khổ, giúp họ lấy lại 

phẩm giá của mình, đã là một khởi đầu cho Vương quốc Chúa. Thật là tuyệt vời khi có 

cơ hội được đồng hành với các chị em trong cộng đoàn của tôi trong cuộc tìm kiếm 

điều Chúa muốn. 

 

Các sơ đi thăm các làng mạc xa xôi hẻo lánh 


